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Dubbele nationaliteit van bewindspersonen kan in specifieke gevallen tot 
belangenverstrengeling leiden. Dat denkt een overgrote meerderheid (91 procent) van de 
Nederlanders in het buitenland. 59 procent van deze groep zou zelf het Nederlandse 
paspoort opgeven als men daartoe door het gastland gedwongen werd. 

In Nederland heerst al een tijdje de discussie of leden van de Tweede Kamer wel loyaal 
kunnen zijn aan Nederland als ze naast hun Nederlands paspoort ook in bezit zijn van 
een ander paspoort. 

Motie van wantrouwen� 
De discussie is aangezwengeld door de Partij van de Vrijheid 
(PVV) van Geert Wilders. Hij diende moties van wantrouwen in 
tegen de aanwezigheid in het nieuwe kabinet van de 
staatssecretarissen Aboutaleb (Sociale Zaken) en Albayrak 
(Justitie). Volgens Wilders en zijn acht kompanen in het parlement 
is het "een grof schandaal" en "te gek voor woorden" dat het duo 
lid is van het Nederlandse kabinet, terwijl Aboutaleb naast zijn 
Nederlandse paspoort ook een Marokkaans exemplaar heeft 
en Albayrak ook beschikt over de Turkse nationaliteit. 

De motie van wantrouwen van Wilders werd door geen enkele 
andere partij gesteund. Maar uit peilingen in Nederland blijkt dat 
ongeveer de helft van de Nederlanders Wilders steunt in zijn 
strijd tegen de dubbele nationaliteiten. Vandaar dat de 
Wereldomroep wilde onderzoeken hoe Nederlanders in het buitenland daarover denken. 

Mening van Nederlanders in het buitenland 
In totaal 858 leden van het Wereldpanel van de Wereldomroep, in het 
buitenland wonende Nederlanders, beantwoordden een aantal vragen 
over dubbele nationaliteit. Van deze groep bezit 11 procent zelf een 
tweede nationaliteit, 12 procent overweegt een tweede paspoort aan te 
vragen en nog eens 13 procent is dit misschien van plan.  

Ruim een kwart van de in het buitenland wonende Nederlanders 
vindt het positief dat niet-westerse allochtonen in de regering vertegenwoordigd zijn. Maar 
bijna de helft vindt een dubbele nationaliteit voor een staatssecretaris onaanvaardbaar. 
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Denkt u dat een dubbele paspoort kan leiden tot belangenverstrengeling?  
Hoewel de kwestie van dubbele nationaliteit in andere landen nauwelijks aan de orde is, vindt 
57 procent van de ondervraagden de vraag wel belangrijk. De discussie is volgens het 
Wereldpanel opgelaaid om partijpolitieke redenen (op instigatie van Geert Wilders), maar 30 

procent denkt dat de oorzaak ligt bij algehele onvrede onder de Nederlandse bevolking over 
het allochtonenbeleid. Toch voorziet het Wereldpanel maar weinig gevolgen van deze 
discussie; een vijfde verwacht dat één van de staatssecretarissen zal moeten aftreden en 
volgens eenderde komt er een wet die de dubbele nationaliteit van Nederlanders zal  
verbieden.  
 
 
Hoe zou u het vinden als u door uw gastland gedwongen werd uw nationaliteit op te 
geven? 

Opvallend is dat de respondenten, waarvan 57 procent elf jaar of langer in het buitenland 
woont, zeer goed geïntegreerd lijken in het gastland. Bijna de helft voelt zich het meest 
betrokken bij het gastland, tegenover 10 procent vooral bij Nederland. Dit verklaart wellicht 
ook het percentage van 59 procent dat het Nederlandse paspoort uiteindelijk zou opgeven als 
het gastland hen daartoe dwong. Maar ruim een kwart zou overwegen terug te keren naar 
Nederland om de eigen nationaliteit te kunnen behouden. 

Ontvang je het gratis WereldExpat magazine nog niet? 
Stuur een mailtje naar expat-nieuws-subscribe@listserv.rnw.nl. Dan sturen we het in het 
vervolg naar je e-mailadres. 



Reacties:  

douglas herbert , 22 maart 2007 - duitsland  

misschien ben ik te oud om dit hele gedoe te begrijpen.ik ben in 1923 in Rotterdam geboren. 
Engelse moeder,Duitse vader,die in 1925 overleed. Nederlandse stiefvader. In verband met 
minderjarigheid kon ik voor de invasie in1940 niet worden genaturaliseerd. In 1942 kreeg ik 
de oproep in het Duitse leger te dienen. Om mijn ouders voor repressailles te bewaren beet ik 
in de zure appel, deserteerde in Frankrijk, liep naar de Amerikanen over en werd tolk. In 1945 
terugkeer naar nl. De autoriteiten namen mij kwalijk dat ik in Duitse dienst was geweest. Ik 
mocht niet studeren en kreeg geen werkvergunning. Het duurde 10 jaar voordat ik als eerste 
Duitser werd genaturaliseerd. Zonder wrok te hebben heb ik toch moeite met het huidige 
laissez faire laissez passer. In ieder geval ben ik van mening dat gezagsdragers in principe één 
nationaliteit moeten hebben om eventuele persoonlijke konfliktsituaties a priori uit te 
schakelen. 

Sjoerd Potters , 21 maart 2007 - Nederland  

De dubbele paspoortendiscussie: Het nationale symbool van een mislukt integratiebeleid? Hét 
onderwerp dat de nationale politiek op dit moment domineert is de kwestie van de dubbele 
nationaliteiten van de staatssecretarissen Nebahat Albayrak en Ahmed Aboutaleb. De 
paspoortendiscussie staat symbool voor het mislukte integratiebeleid en diepe 
maatschappelijke kloof in Nederland op dit moment. En Geert Wilders misbruikt deze 
paspoortendiscussie om het gelijk over de mislukte integratie aan zijn kant te krijgen. Het 
paspoort staat niet langer meer symbool voor de overbrugging tussen twee werelden maar 
juist voor de scheiding daartussen. Deze achterliggende discussie vertroebelt echter het zicht 
op de feiten. Het is correct om van Nederlandse bewindspersonen of andere gezagsdragers die 
Nederland of de Nederlandse wet vertegenwoordigen te verlangen exclusief te kiezen voor de 
Nederlandse nationaliteit. Niet zozeer uit oogpunt van integratie, maar om een mogelijk 
conflict van belangen of de schijn daarvan te voorkomen. Een paar voorbeelden. In Turkije is 
het bij wet verboden om publiekelijk te spreken over de Armeense genocide. Staatssecretaris 
Albayrak zal de komende regeerperiode samen met haar (Europese) collega’s mogelijk 
moeten gaan beslissen over de toetredingeisen voor Turkije tot de EU, waaronder de vraag of 
Turkije de Armeense genocide moet erkennen. (Als Europeanen na WOII weten we hoe 
belangrijk het is dat je leert van je eigen fouten om jezelf en anderen in de toekomst daarvoor 
te behoeden). Staatsecretaris Albayrak kan echter vanwege haar Turkse paspoort een flinke 
gevangenisstraf tegemoet zien op het moment dat zij de Armeense genocide wél erkent en 
Turkije aanspoort hetzelfde te doen. Staatssecretaris Aboutaleb moet binnenkort de 
Marokkaanse regering stevig aansporen om meer werk te maken van de uitkeringsfraude van 
remigrerende Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Een Nederlandse militair met een 
Turkse nationaliteit kan opgeroepen worden om zijn dienstplicht in Turkije te gaan vervullen 
en daarmee mogelijk gedwongen worden om te gaan vechten tegen de Koerden. Mijn 
conclusie is dat Nederlandse gezagsdragers uitsluitend de Nederlandse belangen moeten 
dienen en zelfs ook niet de schijn tegen mogen hebben. Het is jammer dat deze 
paspoortenkwestie, onder aanvoer van Geert Wilders gevoerd wordt als symbool van de 
mislukte integratie, en niet wordt gebaseerd op bovenstaande feiten. In de wet moet een 
bepaling komen die stelt dat Nederlandse gezagsdragers alleen de Nederlandse nationaliteit 
mogen hebben (of een schriftelijke afstandsverklaring van de andere nationaliteit als dat echt 
niet anders kan). Het lukt de Nederlandse politiek niet om een maatschappelijke discussie te 
organiseren over de nieuwe weg die we moeten inslaan na het failliet van het oude 
integratiebeleid en de onderliggende multiculturele idealen. De integratie is namelijk ook niet 
geslaagd als iedereen in Nederland alleen maar één (Nederlands) paspoort heeft. De VVD 
moet als liberale partij die staat voor de keuzevrijheid van het individu, eigen 
verantwoordelijk, de onkreukbaarheid en objectiviteit van de overheid en de scheiding van 
kerk en staat, de komende jaren de teugels in handen nemen en dit debat wél organiseren. Een 
discussie gebaseerd op feiten en doelstellingen en niet op de onderbuikgevoelens van 



individuele politici. Met als uiteindelijk resultaat een Nederland die weer weet waar zij voor 
staat!  

javierc , 16 maart 2007 - thailand  

Robin, wat is dit voor een rammelend betoogje?Je beweert dat NLers het land verlaten omdat 
er autochtonen in de kamer zitten? En je wilt graag iedereen kunnen zien als het donker is? 
Wat een kolderpraat. Laat ik je uit de droom helpen.Veel Nederlanders, waaronder ik, 
verlaten Nederland omdat ze niet meer tegen het bekrompen gedachtengoed van types zoals 
jij kunnen. 

Robin , 16 maart 2007 - Autonome Republiek Krim  

Beste Rens, Inderdaad is het beter om een afspiegeling van de samenleving te hebben in een 
parlement. Daarom verlaten zoveel Nederlanders het land momenteel. Ik woon op een plaats 
waar maar 4% van de orginele bevolking woont en de rest import is, maar ze spreken allemaal 
dezelfde taal en voel ik mij niet op vakantie als ik in de achtertuin zit en mijn buren hoor 
praten en het belangrijkste ik kan iedereen zien als het donker is! Het Moet niet gekker 
worden in Nederland. Wil de laatste Nederlander het licht uitdoen? Is goed voor het milieu. 

Linda Driessen , 15 maart 2007 - Frankrijk  

Als Indisch Nederlandse met dubbele nationaliteit, ben ik woonachtig en werkzaam in 
Frankrijk. Voor mij is een paspoort "slechts" een officiëel reisdocument en heeft totaal geen 
invloed op mijn loyaliteit t.o.v. Nederland noch Frankrijk. Ik ben Nederland heel erkentelijk 
voor haar mentaliteit, nuchterheid en ruimdenkendheid. Dit heeft een positieve invloed op 
mijn ontwikkeling en aanpassingvermogen gehad en mijn integratie, waar ook ter wereld, 
bevorderd. Laten we dit positieve aspect vooral voor ogen blijven houden en constructief 
blijven. Met kleinburelijkheid en bekrompenheid komen we nergens! 

Rens Metaal , 15 maart 2007 - China  

Nederlander met een tweede paspoort? Wat maakt het allemaal uit. Voor politici is het wel 
zaak om geen nevenfuncties te hebben die kunnen conflicteren. Dus een adviseurschap in 
Marokko lijkt me net zo verkeerd als politicus met een bijbaan of andersoortig belang in het 
bedrijfsleven of met een NGO. Maar of dat paspoort er toe doet? Ik denk het niet en ben blij 
dat er nu mensen in het kabinet zitten met een andere culturele achtergrond. Het is toch de 
bedoeling dat het een afspiegeling is van de samenleving? Niet dan? Nou dan! 

Tjikke , 14 maart 2007 - Duitsland  

Het is niet zo dat je in het buitenkland niet kan stemmen. In Duitsland mag je bij Kreis- en 
Landeswahlen meestemmen als europees burger. Alleen bij de Bundestagswahl is dit niet 
mogelijk. 

javier , 14 maart 2007 - thailand  

Charles: Op 16 juni komt het voltallige Nederlandse elftal hier in bangkok een oefenwedstrijd 
spelen tegen het Thaise nationale elftal.Drie keer raden in welk vak ik zit...juist...al was het 
alleen maar omdat ik een bloedhekel heb aan overbetaalde, analfabete Nederlandse 
wereldsterren... 

Charles , 14 maart 2007 - Indonesie  

Inderdaad paspoort en loyaliteit zijn een en twee. Een tweede paspoort is vaak gezien om 
meer zekerheid te hebben in je tweede land. Een betere vertblijfvergunning, waardoor je een 



huis kunt kopen, een lening afsluiten een business opzetten. Vergoed af van visa aanvragen. 
Natuurlijk moet je wel sympathy voor het land hebben om het helemaal te rechtvaardigen. 
Maar je bent en blijft nog Nederlander. Vaak in doen en denken. Als er voetbal is dan ben ik 
vollop oranje en dan vaarraad je je ware aard. Je bent gewoon wereld burger. Trouwens een 
Fries blijft een Fries al heeft hij een Hollands paspoort. Het is gewoon een papiertje dat 
meestal in een laadje ligt en soms door iemand wil worden gezien. Trouwens op 30 April ben 
ik natuurlijk op het feest alhier voor Heineken en haring!! 

Nico , 14 maart 2007 - Polen  

Marcel en Robin. Mijn auto heeft lange tijd de Nederlandse kentekenplaten gevoerd. Bij het 
rijden tussen Nederland en Polen, nooit aangehouden. Nu voert de auto de verplichte Poolse 
platen. Niemand wilt weten hoe vaak ik aangehouden wordt in zowel Duitsland als 
Nederland, en werkelijk binnenste buiten wordt gekeerd, dit, ondanks mijn Nederlandse 
paspoort. Ook zie ik nog wel eens een Nederlands televisie programma zoals 
Wegmisbruikers. Wat te denken van de Duitse chauffeur die met een snelheid van 180 km 
even mag gaan pinnen om zijn boete te voldoen en van hetzelfde laken en pak voor een Belg. 
De Poolse chauffeur echter met 130 op een weg waar 80 is toegestaan moet zijn voertuig laten 
staan en is zijn rijbewijs kwijt! Hoe is dit te verklaren? Klasse justitie? Ik bezoek regelmatig 
mijn familie, maar ben blij als ik Nederland weer kan verlaten. 
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